
        

 

Beste allemaal 

 Mijn naam is Els en ik werk samen met M. bij Visio, met kinderen die niet of niet goed 

kunnen zien. Mijn kinderen komen uit Ethiopië, en één daarvan kan niet zien. In Ethiopië 

wonen veel kinderen die niet(goed) kunnen zien.  

In april heeft Els (Stichting Berhan ) van jullie een mooi bedrag van 280 € ontvangen voor 

kinderen met een visuele beperking.  Deze kinderen wonen in Ethiopië, een land in Afrika.                                                                                                                                                 

Als je niet goed kan zien ga je naar een speciale school waar je toch kan leren, ook als je 

blind bent.   Je leert dan lezen met een speciale ( prik) 

pen waar je door middel van puntjes in het papier te 

drukken met de vingertoppen kan ‘lezen’.  Dit papier is 

net iets dikker dan het gewone tekenpapier.           

 

De school van deze kinderen heet ‘Sebeta- school’ ( for the blind). Omdat de ouders van de kinderen ver weg wonen, 

wonen de kinderen ook op het terrein van school.  Ze slapen hier, eten met elkaar en gaan overdag naar school.  

Van jullie geld heeft Els braille papier gekocht: 12 dikke pakken braillepapier.  Elk pak papier weegt zwaar (ruim 2 kilo 

~ 2 pakken suiker) en in 1 koffer konden 7 pakken meegenomen worden in het vliegtuig. ( ruim 15 kg) 
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Op maandag 4 november vertrok Els naar Ethiopië, eerst naar Engeland en daarna door naar Ethiopië.  

Op dinsdagochtend kwam ze aan rond half 7 Nederlandse tijd.  Maar toen zij de koffers wilde pakken die uit het 

vliegtuig kwamen, was de koffer met papier nog in Engeland blijven staan…… 

Gelukkig was de volgende dag de koffer toch nog gekomen en kon zij naar school om het papier te brengen.  

Op donderdag ging Els met de auto naar school, de directrice was er niet maar we mochten de pakken braille papier 

in het kantoor achter laten. In Ethiopië spreken ze geen Nederlands maar Amhaars. Op school wordt een andere taal 

gesproken : Oromo.  

 

 

 

 

 

 

 

De leerkrachten en kinderen hebben ons bedankt, ze hebben zelf te weinig geld om papier te kopen en het papier in 

Ethiopie is geen goed papier. In januari worden de andere pakken met papier gebracht.  

Dank je wel = አመሰግናለሁ āmeseginalehu  in de Ethiopische  taal.  

 

In Ethiopië eten ze geen brood zoals wij, maar endjerra. Endjerra is een 

soort zure pannenkoek die met een saus ( wot) gegeten wordt. De 

kinderen eten dit elke dag: endjerra met saus.  Dit smaakt heel anders dan 

brood, en endjerra meenemen is een beetje lastig.  

Daarom heb ik voor jullie iets anders meegenomen: taart en slagroom en 

ik hoop dat jullie het lekker vinden.  

 

 

 

 

 

 

Nogmaals bedankt allemaal,  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 


